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Welkom
DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied : Psalm 19: 1, 3
Moment van stilte
Groet
Gebed voor de wereld
'God van leven,
Zon voorbij elke zon,
Ziel voorbij elke ziel,
aanhoudende Heelmeester
van ons ganse bestaan,
toon ons in alles dat wij aanraken
en in ieder die wij ontmoeten
de voortdurende bevestiging
van uw aanwezigheid rondom ons,
opdat wij nooit denken dat u afwezig bent.
In al het geschapene bent u aanwezig;
in elke vriend die we hebben
schijnt het zonlicht van uw aanwezigheid door;
in iedere vijand die ons pad lijkt te kruisen,
bent u aanwezig, zoals in de wolk,
om ons uit te dagen tot liefde.
Toon uw glorie in de grauwte;
onthul voor ons uw aanwezigheid in de storm
tot al onze vreugden gezien worden
als een uitdrukking van u,
en onze alledaagse taken zich onthullen
als sacramenten
in het wereldwijde huis van uw liefde.
Zo bidden wij
door Christus, onze Heer.
Amen.
Woord van bemoediging?
God beziet alles wat hij heeft gemaakt -
en zie, het is zéér goed! [Genesis 1,31]

! Een (deel van een) gebed van George Macleod.

Eigen maaksel. De bedoeling is centrale bijbelwoorden samen te laten klinken. Teksten bewerkt, met een oog
naar verschillende vertalingen, maar vooral de Naardense bijbel.
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GOD ZEGENT DE ZEVENDE DAG
EN HEILIGT DIE. [Genesis 2,2]

Maar de slang is slinkser

dan al wat leeft in het wild. [Genesis 3,1]
EN GOD, DE ENE, ROEPT TOT DE MENS:
WAAR BEN JE? [Genesis 3,6]

Wat vraagt de ENE anders van ons

dan recht te doen,

VRIENDSCHAP LIEF TE HEBBEN

EN OOTMOEDIG TE WANDELEN MET GOD? [Micha 6,8]

Meester, welk gebod is het eerste van alle?

En Jezus zegt:

HEB GOD, DE ENE, LIEF

UIT HEEL JE HART, ZIEL EN VERSTAND,

EN HEB JE NAASTE LIEF ALS JEZELF. [Markus 12,28-31]
Glorialied : Lied 146c: 1,7

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag
Ruimte voor de kinderen
Lezing uit het Oude Testament : Numeri 14,1-10% en 15,37-41"
Zingen : Psalm 105: 17, 18
Lezing uit het Nieuwe Testament : Mattelis 13,53-58°
Acclamatie
Voor uw Woord in de Schriften,
voor uw Woord in ons midden,
voor uw Woord in ons hart,
DANKEN WIJ U, O GOD.
Zingen : Lied 513: 1, 2

Preek
‘Twee weken terug lazen we het verhaal van de ‘twaalf verspieders’. Tenminste, zo noemde ik
dat. Maar ik had toch niet goed genoeg naar het Hebreeuws gekeken en automatisch
overgenomen wat de kinderbijbel zei: ‘verspieders’.” Slordig.

Want verspieders zijn spionnen. Zo worden ze inderdaad genoemd als Jozua veertig jaar later

Naardense bijbel (2014) - bewerkt.

Naardense bijbel (2014) - bewerkt.

Naardense bijbel (2014) - bewerkt.

Opnieuw maak ik dankbaar gebruik van de uitleg bij parasja Sjelach door rabbijn Jonathan Sacks, Numeri
boek van de woestijnjaren (Middelburg: Skandalon, 2022) pag 143-178.

In mijn geval de ouwe getrouwe, maar nogal moralistisch en dogmatisch gekleurde, kinderbijbel van Anne de
Vries: Groot vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis. 1: Het Oude Testament. lllustraties van C. Jetses
(Kampen: Kok, 6° druk 1950) [1° druk 1936, 30° druk 2006] pag. 141-143.
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er twee opuit stuurt naar Jericho.® Daar gaat het om een heimelijke actie. Maar in het verhaal
van de woestijn zijn het verkenners - en dat woord heeft een andere kleur. Spionnen
verzamelen in het geheim informatie, maar verkenners bekijken gewoon wat er te zien valt.

En om dat zien gaat het nu precies. Want wat zien de verkenners? Wat zien de mensen in de

synagoge in Nazareth? Wat zien wij? De psychologie leert ons hoezeer onze ogen ons kunnen
bedriegen. Bovendien dat we bijna altijd zien wat we verwachten te zien - of juist wensen te
zien. Zien is alles behalve een neutrale bezigheid.

En volgens de biologie kijken we niet echt met onze ogen, maar met de hersencentra aan de
achterkant van ons hoofd. Daar worden alle indrukken samengevoegd en geinterpreteerd. We
kijken dus inderdaad, zoals onze moeder ons voorhield als we iets niet konden vinden, met
ons achterhoofd...”

De bijbel is altijd wat argwanend als het gaat over zien. Op de eerste plaats staat altijd het
horen. Het Joodse ochtendgebed begint niet toevallig al duizenden jaren met dat horen:
Sjema Jisraeel - Hoor Israél!

In het woestijnverhaal bevindt het volk zich op een beslissend punt. De tabernakel is gemaakt,
het kamp is geordend, Mozes heeft het merendeel van de geboden gegeven - maar wat nu?
De kinderbijbel vertelde het zo (en eigenlijk precies goed): ™

MAAR Kanadn kwam nu heel dicht bij. En eindelijk, eindelijk, een maand na
het vertrek van de Sinai, toen ging een vrolijk geroep door de rijen...

Wat was daar?... Hetzelfde woeste, schrale berglandschap van iedere dag, met hoge,
kale toppen. Maar achter die bergen, zij wisten het, dddr lag het land.

En zie, de wolk ging langzaam, nog langzamer en stond stil. Het kamp werd
opgeslagen. Maar niemand ging in zijn tent. Zij stonden en tuurden. Een enkele roofvogel
zweefde boven de bergen. Die zag het land reeds; z6 dicht waren ze nu genaderd. Zou het
heus zo goed en schoon zijn als Mozes zei?

Het was druk en onrustig in het leger. Er was opwinding, blijdschap, ... angst. Ja, 60k
angst. De angst van het adelaarsjong, toen het nog vliegen moest leren en er niet aan
dacht, dat de moeder het helpen en redden kon...

Jozua 2,2. Daar, en in Deuteronomium 1,22, gebruikt het Hebreeuws het werkwoord chaafar - ‘blootleggen’,
‘verspieden’. Sacks leest dat als het werkwoord raagal - ‘roddelen’, ‘spioneren’ - waarvan Jozef zijn broers
beschuldigt in Genesis 42,9. Maar hier in Numeri 13-15 gaat het om het werkwoord toer - ‘verkennen’,
‘onderzoeken’.

Licht komt het oog binnen door de pupil, waarna de ooglens een omgekeerd beeld projecteert op het
netvlies. De lichtgevoelige cellen daar geven prikkels door via de oogzenuwen, die elkaar kruisen , waarna de
prikkels (kruislings) worden doorgestuurd naar de tussenhersenen. Daar worden de prikkels gesorteerd en
weer doorgestuurd naar de achterhoofdskwab van de hersenen. Tenslotte wordt daar wat de ogen registreren
geinterpreteerd als een beeld. We kijken dus inderdaad met ons achterhoofd, of, positiever, we hebben ogen in ons
achterhoofd.

Anne de Vries, Groot vertelboek, pag. 141. De roofvogel en het adelaarsjong heeft De Vries toegevoegd en die
vond ik vroeger al prachtig beeldend. Waarschijnlijk was hij zich niet bewust van de uitleg die Rasji geeft bij
Numeri 15,39vv, het gebod van de tsietsiet. Die ‘kwasten’ moeten namelijk worden bevestigd aan de
‘vleugels’, ofwel de hoeken, van het gebedskleed en Rasji verbindt dat met Exodus 19.4: Ik draag u op
vleugels van arenden. De kinderbijbel deed het dus niet altijd verkeerd.
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Precies die angst voor wat komt (of juist niet) blokkeert het volk. En wat doen mensen als de
angst hun om het hart slaat? Dan willen ze het eerst zien. Eerst zien, dan geloven. Ze zitten
ergens tussenin ‘We zien het nog even aan’ en ‘We zien het niet zitten'. Angst eist zekerheid.
Maar wat zie je dan? Want angst is een hele slechte stuurman voor de ogen.

De verkenners doen precies dat: ze verkennen. En wat ze zien is eigenlijk mooier dan ze
hadden gedacht. ‘Mozes had het goed gezien,’ zou de kinderbijbel gezegd kunnen hebben.
Maar tien van de twaalf laten zich toch door hun angst verlammen: ‘We hebben reuzen
gezien.' Dat zagen ze helemaal niet, maar hun verbeelding verdraait hun waarneming.

Het gevolg is dat het volk niet doortrekt naar dat beloofde land, maar nog veertig jaar - twee
generaties - in de woestijn zal rondtrekken. Wat ze in die jaren moeten leren is hoe ze
werkelijk als bevrijde mensen kunnen leven. Ze moeten eerst leren horen en daardoor
gaandeweg beter leren zien.

De uittocht uit de slavernij van Egypte was een daad van God en daarvoor was maar één nacht
nodig. In een oogwenk was het volk bevrijd uit de slavernij. Maar nu moesten ze nog leren hoe
ze zichzelf konden bevrijden van de geest van slavernij. Wie vandaag luistert naar landgenoten
op de Antillen, weet hoeveel moeite het kan kosten om werkelijk los te komen van slavernij.

Want echte bevrijding kost tijd, meestal meer dan een generatie. Vrijheid komt niet simpel
door een oorlog te winnen of een wet in te voeren. Bevrijding vereist een proces van
onderwijs en opvoeding. Een proces dat de generaties omspant. Er is geen andere weg om
werkelijk af te leren je door angst te laten blokkeren.

En hier lijkt de Torah ineens de draad van het verhaal kwijt te zijn. Want zomaar komt er dat
gebod om schouwdraden - de tsietsiet - aan het gebedskleed - de talliet - te maken. Acht
losse draden, waarvan één blauwe, met vijf knopen erin. Wat heeft dat er nu mee te maken?
Wat hebben we aan gebedskleden als een samenleving in crisis is en voor fundamentele
keuzes staat?

Precies hier komt het horen het verhaal binnen. Bij de verkenners ging het om zien. Maar wat
zagen zij? De meerderheid zag vooral spoken. Waarom? Omdat ze bij het zien hun oren niet
gebruikten.

De tsietsiet - de schouwdraden of ‘kwasten’ aan het gebedskleed - worden iedere dag
genoemd in het ochtendgebed. Ze horen bij die vaste woorden: Sjema Jisraeel - Hoor Israél!
De tsietsiet brengen elke dag in herinnering dat het op horen aankomt. Waar tien verkenners
het niet goed zagen, is de oplossing dat iedereen beter moet horen. Want van horen komt
doen.

Wat moet het volk dan iedere dag opnieuw horen? Al de geboden.** Dat zijn de woorden van

"' Dat zijn volgens Maimonides in totaal 613 geboden. Rasji legt uit (bij Numeri 15,39) hoe men aan dat aantal
komt. Hebreeuwse letters kunnen ook als cijfers fungeren. Dan zijn de vijf letters van tsietsiet bij elkaar
opgeteld precies 600. Tel daarbij de 8 draden ervan plus de 5 knopen erin en je komt op 613.
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God die richting geven aan wat we zien, doordat ze ons gedrag leiden. Wat je hoort en doet
bepaalt wat je ziet. Woorden zijn geen lege doorgeefluikjes van data. Woorden scheppen de
werkelijkheid.

Adrienne Simons reisde deze zomer door lerland. Overal stuitte ze op het Gaelic, de oude lerse
taal.’ Die taal zit in plaatsnamen, maar ook in woorden voor schijnbaar gewone dingen.

Een van de lerse woorden voor ‘melk’ - en het lers heeft er een aantal voor - betekent
letterlijk ‘verzamelde tranen’. Want dat de koe voor ons melk geeft komt omdat we haar kalf
heel vroeg bij haar weghalen. Als je dat beseft, maak je ‘s morgens met meer respect je
cornflakes klaar, schrijft Simons. Het horen bepaalt zo het zien, want taal is altijd het filter
waardoor we de wereld waarnemen.

De omgekeerde volgorde - eerst zien, dan horen - kan ons gemakkelijk misleiden. Dat is wat
het volk doet: ze gaan, zoals het er letterlijk staat, op verkenning achter hun eigen hart en
ogen aan. Ze laten zich met open ogen bedriegen door hun eigen angsten en verlangens.

De talmoedgeleerde Rasji gaf al in de 11° eeuw dit bondige commentaar bij het gedeelte uit
Numeri: het oog ziet, het hart verlangt en het lichaam begaat de zonde.* Je moet dus eerst
goed luisteren voor je conclusies trekt over wat je ziet en denkt te moeten doen.

Als gemeente luisteren we wekelijks naar de woorden uit de heilige Schrift. Als we oprecht en
eerlijk luisteren geeft ons dat een goede bril om te kijken naar de werkelijkheid. In onze
moderne wereld heet dat al snel ‘indoctrinatie’. Onzin. Het is wijsheid. Want diezelfde
moderne wereld stort voortdurend haar eigen ideologie over ons uit: ‘Koop! Consumeer!
Maak je eigen geluk!’ Is dat wijsheid? Of is dat niet gewoon indoctrinatie?

In het Griekse denken staat ‘zien’ gelijk aan ‘weten’. In de moderne tijd hebben wij dat
overgenomen en in onze eeuw zelfs gekwadrateerd. Werkelijk alles wordt herleid tot data en
wat niet kan worden geteld, gemeten of gewogen, bestaat niet. Maar zo draaien we onszelf
een rad voor ogen. Want we willen zo graag geloven in de schijn van zekerheid en objectiviteit,
terwijl we eigenlijk best weten dat dat niet bestaat.

Wat zien de mensen in de synagoge van Nazareth? Zij zien Jezus. En die kennen ze toch? Dat is
immers de zoon van de timmerman en de broer van Jakobus, Jozef, Simon en Judas? En z'n
moeder en zussen kennen zij ook.

Vanuit dat soort van ‘zien = weten’ vergeten ze te luisteren. Ze staan er versteld van, maar
willen het niet horen. En dus struikelen ze erover. En daarom kunnen Jezus’ woorden daar die

morgen niet veel goeds doen.

Wij lezen het gemakkelijk als een bewijs dat ‘de’ Joden ‘de’ Messias niet wilden en nog steeds

2 Adrienne Simons, ‘Het is onmogelijk om atheist te zijn en lers te spreken’ in ND 04-08-2023. Zie over het lers-
Gaelic ook Wikipedia.
3 Rasji's commentaar bij Numeri 15,39.
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niet willen aanvaarden. Maar als we dat doen, luisteren we zelf maar half. Want Mattels
houdt hier de volgelingen van Jezus, inclusief onszelf, heel duidelijk een spiegel voor.

Willen wij werkelijk horen wat de Heer zegt en vandaaruit naar de wereld kijken? Of struikelen
wij erover, net als de mensen in de synagoge? Een vraag aan ons.

Daarom besluit ik met woorden van rabbijn Jonathan Sacks:*

Geloof is niet de wereld zien zoals wij hem graag zouden zien. Het is ook geen kwestie van
de wereld afwijzen omdat hij niet is zoals wij zouden willen dat hij is. Geloof is de moed
om de wereld te zien zoals hij werkelijk is, terwijl je weigert om je erdoor te laten
intimideren.

Zien is niet altijd een vorm van weten. Soms moet je luisteren, niet alleen kijken. En soms
moet je bij het kijken jezelf eraan herinneren dat je niet alleen, hulpeloos of zonder
vrienden in de wereld bent.

Niet toevallig vormt het gebod van tsietsiet, dat gaat over zien, het derde gedeelte van
het Sjema, een gebed waarin het gaat over luisteren of horen (‘Hoor, Israél!’). De eeuwige
les die God ons leert met het verhaal van de verkenners is: eerst moeten we horen met ons
hart, pas dan kunnen we leren zien met onze ogen.

Amen.

Orgelspel
Zingen : Lied 513: 3, 4

DIENST VAN HET ANTWOORD

Collecte
Voorbeden

Onze Vader
Slotlied : Lied 422
Zegen

" Jonathan Sacks, Numeri, boek van de woestijnjaren (Middelburg: Skandalon, 2022) pag 163.
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